Meditatie: alle vlees is als gras

‘Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt
af, als de Geest des Heeren daarin blaast; voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt
af; maar het Woord van onzen God bestaat in der eeuwigheid’. (Jes. 40 : 6b, 7 en 8 )

De profeet hoort een stem, die zegt: Roep! Dat is een hemelse stem, de stem des Heeren, die de
profeet op iets opmerkzaam maakt. De profeet zegt: ‘Wat zal ik roepen‘? Daaruit spreekt zijn
verlegenheid en de voorzichtigheid niet eigen woord te spreken. Dan volgt het Woord, dat u boven
afgedrukt vindt. "Alle vlees is gras’. "Vlees’, dat is in de Bijbel de van God afgevallen mens en daarom
aan de dood onderworpen. ‘Vlees’, dat is de mens, ieder mens met al zijn kennen en kunnen zonder
de Geest Gods.

Waar komt dat uit? Waar de heerlijkheid des Heeren zich openbaart (vers 5). Tegenover deze
heerlijkheid is alle vlees gras, d.w.z. broos, vergankelijk, onder het oordeel. Dat is Gods waardering
over de mens. Hoe uw eigen waardering is, komt niet eens aan de orde en doet niet ter zake. Gods
waardering zal bestaan, niet de uwe. Ontzettend is de tegenstand van alle vlees, wanneer het bij de
naam genoemd wordt. Een mens wil alles zijn, behalve vlees. Maar laten wij op deze dag eens samen
praten: Bent u niet een van God afgevallen zondaar? Waarom verzet u zich tegen de genade?
Waarom acht u het bloed van Christus onzin? Waarom verkracht u Gods rijke Evangelie-boodschap?
Omdat u vlees bent, dat zich niet aan het Woord Gods onderwerpt. Want het vlees is krachteloos.
Leer dit scherpe oordeel Gods nog billijken en bid vanavond uw Rechter nog om genade! Dit woord
bedoelt niet uw ondergang, maar uw redding!

Alle vlees. Ook, wanneer wij wedergeboren worden tot een levende hoop. Ook dan is er geen goed in
ons (Rom. 7). Dan worstelen in ons vilees tegen de Geest, de wet der zonde tegen de wet des
gemoeds. Dan zijn wij in onszelf vlees, maar in Christus een nieuw schepsel! Dit woord is ook troost.
Want de onderdrukkers zijn ook vlees. Dat kan ons vertroosten, juist wanneer die onderdrukkers
hoogmoedig zijn! Ook onder ons is dit woord: ‘Alle vlees is gras’ waar gemaakt. Velen verloren een
vader, een moeder, een man, een zoon of een dochter. En wij denken daaraan vandaag. Lees Jesaja
40.

Voorwaar het volk is gras! Al zijn goedertierenheid is als een bloem des velds. Wat is zijn
goedertierenheid? Dat is zijn sierlijkheid, zijn voortreffelijkheid, zijn schoonheid. Die is als een bloem
des velds (schoon en bloeiend) maar spoedig afgesneden en verdord. Wanneer? Als de Geest des
Heeren daarin blaast. Zo werpt deze prediking ons allen in het stof. Waar de volstrektheid van de
verlorenheid ons gepredikt wordt, kan alleen de volstrektheid der genade ons redden. Eigen ik, eigen
eer, eigen wijsheid, eigen meningen worden hier weggeslagen, opdat aller mond zou worden gestopt
en de gehele wereld voor God verdoemelijk zou zijn. Is Uw mond voor God reeds gestopt? Bent u
reeds te schande geworden met uw beste werken? Bent u ooit stil geworden onder uw grote schuld
voor God? Dan rechtvaardigt u God in Zijn richten en wilt u niets meer zijn dan vlees! Dan verstaat u,
dat niets u baat dan het Woord van God! Dat bestaat in eeuwigheid! Maar dat is geweldig! Onze
woorden hebben niet veel te zeggen. Maar het Woord van onze God, dat is die God, die Zich met ons
bemoeit en beloften schenkt, blijft tot in der eeuwigheid. Dit Woord reikt over dood en graf heen! Al
wat God te zeggen heeft, spreekt Hij in Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is het Woord (Joh. : ).



Van dit alles geeft God ons Zijn Woord, de Bijbel. Dat Woord is onder U gesproken aan ziek- en
sterfbedden, bij huwelijken en begrafenissen, bovenal op de zondagen. Over deze wegstervende
wereld klinkt: “‘Wend U tot Mij heen en wordt behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en
niemand meer’. Wat heeft dat Woord u gedaan? Wat hebt u met dat Woord gedaan? Heeft het u
wakker gemaakt? Of slaapt u nog altijd? Was het u tot steun in donkere dagen? Was het een kracht
Gods tot zaligheid? Of deed het u niets? Dan ligt dat niet aan het Woord maar aan u, omdat het niet
met het geloof gemengd was. Anderen hebben het Woord opgegeten. Het was zoeter dan honing
(Ps. 119). Bent u door het horen van het Woord gebracht tot Christus, die in het kleed van de Bijbel
tot u kwam? Hij roept ook op deze dag: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust
geven’. Er is Hem een volheid. Hoor het Woord, waar gij verslagen buigt onder Zijn oordeel: ‘Ik delg
uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk niet aan Uw zonden’. Buig u neer, gij allen, in wie dit
Woord als een zaad der wedergeboorte is ingedaald en aanbidt Hem! Want in dit Woord heeft Hij u
onderhouden, misschien wel rijk gezegend. Loof dan de Heere en vergeet geen van Zijn weldaden!
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