
Jezus getaxeerd en verkocht! 

- Meditatie    - 

Judas kreeg het benauwd in de omgeving van de Heere Jezus. In geen enkel opzicht beantwoordde 

deze Jezus aan zijn Messias-idealen. Hij had gerekend op een troon en Jezus sprak van Zijn kruis. Hij 

had verwacht een vooraanstaande plaats en het werd  achter Jezus het kruis dragen. En dan dat 

martelende: al maar zieken genezen en de Romeinen laten, waar ze waren.  

Nee, Judas had zich vergist, hij had zich zwaar vergist. En daarom moest hij zorgen, dat hij dit zinkend 

schip zo spoedig mogelijk verliet en moest zorgen voor onderdak voor de toekomst bij de andere 

partij. Toen voer de Satan in hem. Dat was de voltooiing van het proces, dat reeds al begonnen was in 

het koesteren van ‘een slang’ aan zijn boezem n.l. diefstal van het armengeld. Het was een ontzaglijk 

gebeuren. Het was een waarschuwend gebeuren. Immers wat is de grondkwaal van Judas en allen, 

ook in onze tijd, die na korter of langer tijd Christus de rug toekeren? Dit, dat bij alle verandering de 

zonde in haar kracht niet gebroken is door de wedergeboorte uit de Heilige Geest! Er heeft geen 

waarachtige, inwendige vernieuwing plaats gevonden. 

Zeker ook in het leven van de Godvrezenden is er soms een tijdlang een opleven van de zonde. Maar 

door de reiniging en de kracht van het bloed van Christus heeft de zonde als regerende macht de 

doodssteek gekregen en triomfeert de kracht der genade soms wonderlijk. God bewaart al de Zijnen 

voor afval! Maar hoever kan het gaan met schijngeloof! Toch wil men niet ontdekt worden. Wordt er 

gewaarschuwd, dan wordt men wrevelig! Totdat  er vaak een bepaalde zonde openbaar wordt, 

waardoor men openlijk met Christus breekt.  

Hoe dichter een mens bij Jezus komt, des te scherper wordt de scheiding, des temeer wordt het voor 

schijngelovigen onhoudbaar bij Hem en de Zijnen te blijven. Wat is Christus voor U? De hoogste lust 

of de grootste last? Is de openbaring van de vreze Gods u aangenaam of een voorwerp van kritiek? 

Denk maar aan hoe Judas stond tegenover Maria van Bethanië.  

Hoe bitter is dit lijden voor Jezus! Hij heeft Judas doorzien en verdragen. Hij heeft Judas meermalen 

laten gevoelen, dat Hij hem doorzag. Zoals Jezus ook nu nog onder de prediking en bij het lezen, de 

ogen richt op een ieder van ons! Daarmede wordt de verantwoordelijkheid van Judas en van een 

ieder van ons gehandhaafd, opdat waarschuwingen nog tot bekering leiden. Het  heeft Judas verhard. 

Hij ging naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven en ik zal Hem u overleveren? Nu met deze 

aanbieding waren zij  verblijd! Zij zaten er wat mee. Hoe was het mogelijk! Zij waren blij over dit 

verraad. Want nu werd Jezus voor het volk onteerd door een van Zijn discipelen. Zie, hier Jezus in Zijn 

smaad! Het verraad van Judas en de blijdschap van de overpriesters was Zijn smart.  

Jezus' zaak werd verachtelijk gemaakt. Zie Hem in Zijn plaatsbekleding. Want Hij droeg onze schande. 

Onze zaak is schandelijk en nu werd Christus' zaak veracht! Wat wilt u mij geven? Dertig zilverlingen, 

zeggen de overpriesters. Akkoord, zegt Judas en hij ontvangt zijn loon. Hier taxeren de overpriesters 

Jezus op 30 zilverlingen, dat is een weekloon voor vier maanden, de slavenprijs. Zij vervullen 

onwetend en onwillig de Schrift (lees Zacharia 12). Zoals de trouwe dienst van Zacharia het volk 

indertijd niet meer waard was dan de slaven-prijs, zo ook betalen ze voor Christus niet meer.  

  



Zie ze staan de overpriesters met Judas erbij! Maar zie, het is alsof Christus Zelf in deze kring staat en 

zegt: Wat ben Ik waard? Geef Mij mijn loon! Israël taxeert en zegt: 30 zilverlingen! Zo staat Hij voor 

ons en zegt: Wat ben Ik u waard? Want bedenk het , Jezus is overgeleverd om onze zonden! Wat is 

Judas', wat is Israëls zonde? De Christusverwerping! Voor Israël was Hij niets waard. Voor u wel? 

Israël kon eigen pit wel aansteken. U ook? Wat is Uw eigen gerechtigheid anders dan een grote 

Christusverwerping? Wat zijn wij krachtens afkomst in het Paradijs anders dan verraders van de zaak 

van God aan de duivel? Zie daarom werd Christus vlees, om ook deze zonde in Zijn vlees te laten 

uitwoeden. En terwijl Hij zó, in Zijn dienstknecht gestalte verscheen, taxeerde Israël Hem op de 

slavenprijs. Wat een onuitsprekelijke liefde! Wij kenden Hem hoogstens de slavenprijs toe, maar Hij 

kocht Zijn volk met Zijn leven, met Zijn bloed! Hier is de plaats van de aanbidding voor allen, voor wie 

Christus van niets waard, alles waard werd! Daartoe moest u en moet u voortdurend alles kwijt 

raken!  

Toen heeft u gestameld: ‘Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!’. Als u  daarvan vreemd bent, 

bent u een Christus-verwerper, hoe vroom u misschien ook bent. Wat is Christus u waard? Of heeft u 

een vormelijke godsdienst? Jezus wordt dagelijks overgeleverd voor belangrijk minder dan 30 

zilverlingen. Laat u waarschuwen en u ontdekken, opdat u niet straks door Christus wordt 

overgeleverd aan de eeuwige straf!  

Jezus als slaaf getaxeerd en verkocht! Kunt u Hem missen? Gelukkig, wie hier stamelt: Nee, nooit kan  

ik Hem missen, want Uw werk is van oneindige waarde, het blijft tot in eeuwigheid!  
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